
Bekeer ons tot U, God, 
en laat uw woorden 
ons ontvankelijk maken 
voor de vervulling van uw beloften, 
die in Jezus Messias aanbreekt 
voor heel de wereld 
en alle mensen die er wonen, 
vandaag en alle dagen die komen.  
Gij, die ons leven  
ontfermend in uw handen houdt, 
verhoor ons bidden 
en laat uw schepping nieuw worden. 
Beëindig de nacht 
die de wereld verduistert 
en laat uw Zoon het licht zijn 
waarin wij elkaar kunnen zien 
met nieuwe ogen, 
vandaag en alle dagen die komen. 

Hoe groot is, HEER, wat U zult geven 
aan wie bij U als kind 
zijn troost en toevlucht vindt. 
Bij U geborgen is zijn leven. 
Bij U vindt hij ontferming. 
Uw tent geeft hem bescherming. 

Gebed van de Dag vrijdag 4 december 2020    
Eerste Adventsweek  -  kerk open 8.30 – 9.00 uur 

Aansteken van een kaars en een moment van stilte   

Opening:  Als Alles duister is 
  
 
 
Luisterlied Sing Halleluja to the Lord https://www.youtube.com/watch?v=mtUVJiDsFvQ&list=RDFexGqNDBK3g&index=13      

 

 
 
 
Schriftlezing Genesis 31:43-32:2 
(Genesis / Bereesjiet 28:10-32:3, uit het gedeelte /Parasja dat  
afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Wajeetsee ‘Hij vertrok’) 

 
STILTE  
 
Psalm 31:8 (De Nieuwe Psalmberijming) 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
Gebed  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijk gebed 
Onze Vader… 

Afsluiting 

 

 

Doven van de kaars 

Zegen ons, Jezus Christus. 
Uw liefde geeft leven aan onze ziel. 
Amen. 

Lukas 2:9  

 

En zie,  

een engel van de Heere  

stond bij hen  

en de heerlijkheid  

van de Heere  

omscheen hen  

en zij werden  

zeer bevreesd. 

https://www.youtube.com/watch?v=mtUVJiDsFvQ&list=RDFexGqNDBK3g&index=13

